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WANDELING LANGS OUDE 
WINKELTJES IN KRIMPEN
Start en eindpunt: Vrijheidsklok, Raadhuisplein.  
Lengte van de route: ca. 3 km. 

Met deze wandelroute loopt u door het hart van 
Krimpen aan den IJssel, zoals het er in de jaren-
vijftig en zestig uitzag. De tijd waarin het dorp 
nog klein en hecht was en het dagelijks leven zich  
grotendeels afspeelde rond de talloze buurtwinkels in de eerste straten en het oude centrum  
(‘t Enge) van Krimpen. De route is uitgezet op basis van het boek van de HKK ‘Over de toonbank’. 

U loopt richting afrit Algerabrug en gaat rechtsaf de Rotterdamseweg in. Op de hoek met de
Kruisstraat bevond zich het winkeltje van kruidenier Leen van Jeveren. Hij is de man die prominent
op de cover van het boek ‘Over de toonbank’ staat. 

Iets verder in de Kruisstraat op de hoek van de Steenbak-
kersstraat vindt u het pand van kruidenier Van Buuren, ooit 
in de Waalstraat begonnen. Als u linksaf de Steenbakkers-
straat inloopt ziet u het pand van rijwielhersteller Hannes de 
Kwant (48), nu woonhuis. Hij verkocht ook butaangasflessen 
die langs het pand stonden. Hij verkocht er wel 100 per 
week toen Krimpen nog geen gasaansluitingen kende. 

U loopt verder naar de Noorderstraat en gaat rechtsaf richting 
het pand van voormalig kruidenier Burger de Jong op de hoek 
van de Noorderstraat en Kortlandstraat. Aan de zijkant van het 
pand hing een automaat met kauwgum van het merk Bazooka. U steekt de Noorderstraat over en komt 
op de hoek van de Kortlandstraat en Noorderstraat bij het voormalige pand van fietsenhandel Leen van 
Eijk, waar ook benzinepompen langs de straat stonden. Nu ziet u dierentotaalzaak  
‘Ons Schuurtje’, die onlangs fraai verbouwd is. 

U loopt verder de Kortlandstraat in via de linkerkant en dan komt 
u langs het pand van groenteboer Karel van der Schans (30). 

Daarnaast zat vishandel Maarten Verspoor die ook op markten  
actief was (26). Aan de overkant van de straat was kapper  
Boers (33) gevestigd die in 1968 stopte en zijn zaak overdeed 
aan kapper Van Bavel, die later aan de Rotterdamseweg 
kwam te zitten.  

U loopt via de Oude Tiendweg de Waalstraat in naar het pand van melk-
handel Boers (52), in 1894 begonnen aan de IJsseldijk en bij gebrek aan opvolging in 

1996 gestopt. Henk Boers was een bekende vrolijke melkboer in Krimpen. 

In de Waalstraat (39) komt u ook de dierenspeciaalzaak van Piet Rook tegen die daar van 1968 tot
1999 gevestigd was. Piet Rook was een fervent vogelliefhebber, die aan vele tentoonstellingen
meedeed. Vanaf 1959 tot 1986 had Jaap den Ouden in de Waalstraat (35) een viswinkel. Ook
schoenmaker De Groot zat van 1925 tot 1971 in de Waalstraat (38). 

Groenteboer Arie van Vliet begon aanvankelijk aan de Lekdijk, maar door een dijkreconstructie
kwam hij in de Waalstraat (38) terecht, later voortgezet door Dirk Ritskes. De familie Zondervan
had van 1933 tot 1981 een kruidenierswinkel in de Waalstraat (31) die in de jaren vijftig werd
uitgebreid met een winkel in de Jan Steenstraat. De winkel in de Waalstraat werd in 1986 verkocht. 
 
In de Waalstraat (19) zat de melkhandel Van Wijngaarden en op nummer 21 zat groenteboer  
Van Jeverem. 

Aan het eind van de Waalstraat, hoek Weteringsingel, ziet u de nog maar pas gesloten snackbar
Graafland. Wim Graafland nam de zaak in 1965 over van de familie Mudde die er ook een slagerij
en een cafetaria had. Van 1920 tot 1958 was hier de winkel van voormalig melkhandel Meerse. 
Ook bekend van het zelfgemaakte ijs. 

Op de andere hoek van de Waalstraat en Weteringsingel had Gerrit Zevenbergen een sigarenzaak 
met heel veel keus in aanstekers. 
 
Als u verder loopt langs de Weteringsingel ziet u aan het einde rechts voorbij de kerk de winkel 
van bakker Casteleijn die in 1970 de bakkerszaak van Verheul overnam. Op de andere hoek ziet u 
de voormalige winkel en drukkerij van Geleedts. 

U loopt langs de brug de Rotterdamseweg op richting Noorderstraat en komt bij modezaak Van
Genderen. Een zaak die een rijke historie kent en nog altijd blikvanger. Aan de overkant op de 
hoek ziet u het voormalige pand van Geschenkenhuis Ponsen. 

U loopt onder de brug door en gaat rechtsaf via de andere kant van de Rotterdamseweg richting
Raadhuisplein en komt op het eindpunt bij de Vrijheidsklok.
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Op de hoek van de Dwarsstraat zat kruidenier Benders. 

Als u iets verder doorloopt ziet u het pand van melkhandel Van der Schelling (1) die van 1930 
tot 1970 in de Kortlandstraat was gevestigd. Van beginjaren 50 tot 1970 was op nummer 2 Verfhuis 
De Jager gevestigd dat later de hengelsportwinkel werd van de gebroeders Bonte. 

 
U loopt de Kortlandstraatstoep op naar de dijk en ziet rechts het 
voormalig timmerbedrijf en de doe-het-zelf winkel van Loeve. 
Links op de IJsseldijk ziet u de voormalige winkel van de gebroe-
ders Goudriaan, de GeGo. Naast de GeGo stond het pand van 
manufacturenwinkel Eldert de Vries en daarnaast de meubelzaak 
van Kooij.

U loopt op de IJsseldijk richting Algerabrug. Ongeveer op de 
hoogte van het uitzichtpunt over de IJssel komt u langs het  
voormalige pand van slagerij Opschoor uit Ouderkerk, die hier  
een tweede winkel begon. Iets verder ziet u het oude pand van 
schoenmaker Jaap Man (440). 

Op de hoek van de Tuinstraatstoep en IJsseldijk ziet u het oude postkantoor. Iets verderop het 
pand van drogisterij Centrum van Van der Schelling (448), later drogisterij Van Beek.   
 
Iets verder ziet u de voormalige smederij (454) van de familie Rook die nu gevestigd is aan de
Parallelweg. Beneden in het straatje naast de smederij zat bakker Van Limborgh. Aan de andere
kant (377) van de dijk ziet u nog de locatie waar Arie Twigt een kolenhandel had. Later werd hij
uitvaartverzorger. Ook slager Noordegraaf bevond zich op de dijk (381). 

Weer iets verder ziet u het pand (458) van het voormalige snoepwinkeltje van Bas Verwaal, in de
volksmond Bas de Koekzak. Voor een stuiver kocht je daar zoethout of een paar kauwgomballen.
Daarnaast ziet u de oude winkel in manufacturen en woningtextiel van Van Vliet (460). Het pand
werd in 1930 gebouwd en is nu kantoor. Het familiebedrijf Van Vliet vestigde zich later op het
Raadhuisplein, Crimpenhof. Het Marinus van Vlietplein herinnert ons hier nog aan. 

Aan de Veerdam bevond zich de slagerij van Cor van Dam, later voortgezet door Teun en Jan van
Dam. Met een automatiek waar een bal gehakt gekocht kon worden. Ook café Wesselo en cafeta-
ria de Pinguïn bevonden zich aan de Veerdam. Als we het over slagerij Van Dam hebben denken 
we ook aan het liedje ‘Een zwoele nacht in Krimpen aan den IJssel’ van Wim Sonneveld, die in de 
oorlog een paar dagen bij de familie was ondergedoken.
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U loopt via de oude Veerdam naar beneden, langs het water komt u op 
de Poldersedijk en loopt u richting dijk. De Poldersedijk kende vroeger een heel rijtje 

winkels: de groentehandel van Bas Boom, Janus Boers met huishoudelijke artikelen (tot 1940) 
en café en drankenhandel Schippers. Alleen de panden van Bas Boom en bakker Verheul staan er 
nog. Aan de andere kant zat sigarenhandel Slingerland, later Van der Wal. 
 
Als u weer op de kop van de Poldersedijk staat ziet u de bordjes van de splitsing IJsseldijk/Lekdijk.
We zien rechts ook het statige pand van manufactuur en kruidenier Cornelis De Zanger.  
Aan de Lekdijk (2) naast de Korte Stoep bevond zich kruidenier Van Brandwijk, toen al leverancier 
van kerstpakketten.   
 
Als u verder naar rechts loopt komt u bij het pand van 
de Reiwa, de Karwei van toen. Langs de Lekdijk stonden 
aan beide zijden, dicht op elkaar, verschillende winkels. 
Bijvoorbeeld lampenzaak Ebeli, kapper Boers, kruidenier 
Jan van der Doe en oliehandel Schouten. Aan de andere 
kant schoenmaker Boudesteyn, drogisterij Groeneveld, 
horlogemaker Keuken, sigarenhandel Jan van
Dam en bakker Rook. 

U gaat een klein stukje terug en de Korte Stoep af.  
Dan komt u terecht in de eerste straat van Krimpen, de 
Tuinstraat. U loopt zo tegen het pand aan van de oude 
Coöperatie ‘De Vooruitgang’. Op initiatief van de Krim-
pense arbeidersbeweging opgericht met als doel het 
collectief inkopen van levensmiddelen. 

Als u de Tuinstraat verder inloopt langs de school komt u op de plek waar Dirk Duiven (27) zijn
kapperszaak had. Nu staan er nieuwe woningen. Daarnaast zat tussen 1955 en 1986 kruidenier en
‘koude bakker’ Leen de Jong (29).

De Tuinstraat en de Waalstraat kenden talrijke kruideniers, 
bijvoorbeeld Westbroek, De Groot en Boers (69-71). Het 
kruideniersgeslacht Boers kende een lang bestaan. Ook in 
de Waalstraat (46) had de familie een kruidenierswinkel.

Aan de Parkzoom is van 1970 tot 2012 met Piet Boers de 
laatste supermarkt van de familie gesloten. Bij de trap 
richting Lekdijk hadden Freek en Jan van der Voorden tot 
1968 een fietsenzaak. 
 

Hoekpand GeGo en daarnaast 
Hoekpand GeGo en daarnaast De Vries en Van Kooij.De Vries en Van Kooij.

Pand Reiwa.Pand Reiwa.

Scan mij met camera van telefoon >
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